


Feoling, een herboren klassieker

Henk Dasselaar (45) en Gabriélle Reussien (53)

i enk: “In de winter van 2008/2009
overleden onze beide vaders. Om
onze zinnen te verzetten, gingen we Op
~oek naar een bezigheid waarbij we
onderwijl veel met elkaar zouden
kunnen praten. Motorrijden deden we
al samen, maar die hobby maakt
communiceren natuurlijk vrij lastig. Dus
kwamen we op varen, omdat we allebel
wel iets met bootjes hadden. Via Marki-
plaats vonden we een Orust Snipa, een
Zweedse, klassieke, houten motorboot
uit 1949, gebouwd door Martinsson. Ze
sprak ons meteen erg aan. We haalden
Marlene Sips van de Zweedse Klassieker
Club erbij en lieten het schip nakijken
door bootrestaurateur Piet de Jong.
Hun enthousiasme over deze ‘unieke
kans' deed ons de knoop doorhakken
en in november 2010 voeren we met
onze nieuwe aanwinst van Amsterdam
naar Spakenburg waar ze meteen de
loods in ging voor een opknapbeurt.

Al gauw bleek dat we het niet konden
laten bij het geplande vervangen van
het interieur en een nieuwe laklaag. Na
het verwijderen van de binnenbetimme-
ring en het kaalhalen van het exterieur
bleek de geconstateerde lekkage van
het voordek veel dramatischer conse-
guenties te hebben dan gedacht. We
besloten een complete restauratie te
gaan uitvoeren, al wisten we toen nog
niet wat dit precies zou inhouden. En
achteraf was dit waarschijnlijk maar
goed ook, want er ging uiteindelijk zo'n
2 500 uur werk in zitten. Vooral omdat
we alles zelf zijn gaan doen. Het hele
dek en de balken moesten vernieuwd
worden en zelfs de antieke motor,
waarvoor je zo op het eerste gezicht
geen cent meer zou geven, hebben we
weer in bijna nieuwstaat terug weten te
brengen. Voor ons was het opknappen
van een boot helemaal nieuw, maar al
doende leerden we veel, cok van de
goede adviezen die we veelvuldig
kregen.

Over de historie van ons schip wisten
we ondertussen ook het een en ander

uit te vinden. We kwamen de namen
van de vier vorige eigenaren op het
spoor en raakten zelfs in direct contact
met een Zweeds echtpaar dat onze
boot 23 jaar in hun bezit had.

Gabriélla en ik hebben prima samen-
gewerkt aan onze verloederde Snipa in
die Spakenburgse loods. Onenigheid
tijdens het klussen hebben we nooit
gehad. Alleen even bij het uitzetten van
de waterlijn. Maar dat was natuurlijk ook
wel erg spannend voor twee leken op
dit gebied. Het gaf enorm veel voldoe-
ning om onder dikke lagen oude lak,
vuil en smurrie, langzaam maar zeker
een prachtig scheepje tevoorschijn te
zien komen. Je zou bijna vergeten dat
alles al zo'n 64 jaar oud is. Maar ook de
waardering van anderen deed ons veel
goed. Het motiveerde om door te gaan.
We hadden bovendien het geluk dat de
romp altijd goed dicht gehouden is. De
basis was goed.

Afgelopen zomer is onze Feolina, zoals
we haar hebben gedoopt, eindelijk weer
te water gelaten, na jaren van noeste
arbeid. Wat waren we trots! En nu Zijn
we ook nog door de Zweedse Klassie-
ker Club gevraagd om met haar op de
komende Hiswa te staan. Een kroon op
ons werk, dat we overigens zijn gaan
zien als onderdeel van onze hobby.

Dat moet ook wel, anders kan je beter
niet aan een houten boot beginnen.

In de toekomst willen we met Feolina
naar Engeland en Schotland varen. En
natuurlijk ook even terug naar haar
bakermat Zweden.” &

Vindtu hetleuk omookin
deze rubriek te staan?
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